Op14 december 2023 werd Clairette te Biérges begraven.

Bruno, en julien, hadden de intentie om de begrafenis bij te
wonen. Maar Julien kreeg 2 dagen voor de begrafenis griep-

toestanden met buikloop zodat de afspraak niet kon doorgaan.

Zo was Julien op de dag van haar begrafenis (11u 20) in
gedachten bij haar en haar familie en heeft hij deze compilatie
gemaakt.

Mijn eerste herinnering gaat
naar 1957, toen grootmoeder,
Amelia Jochmans overleed op
23 juni en wij na de begrafenis
konden verblijven bij tante
Maria en nonkel Wakke op de
citadel om te bekomen van
ons verdriet. Christiane en ik
hebben haar gekend als een
mooie, minzame vrouw toen
we als pasgetrouwd koppel, en
ook later, aan de kassa van de
citadel ontvangen werden met
een blijde brede lach.

Op bezoek op mijn verjaardag
(10/07/1967) om onze tante en
nonkel uit te nodigen op ons

huwelijksfeest in oktober.

Clairette & Georges in de cafétaria in de citadel
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Op Leuvenkermis in 1975 bij
tante Clara en nonkel Fons
¥ samen met grootmoeder Amelia
Jochmans




